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 ِ­Án۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃِّْ�ــــــــــــــــــــــِ­ ا\ 

yُ�ْوفِ و³َْÀََ·¹ْنَ  َ̄ ªْYِ\ َونyُ®ُْOَÀ ۢ�ٍ�َْ\ ُءYٓÁَِªَْتُ \َْ�ُ�ُ·ْ­ اوY³َ®ِQْ ُ̄ ªْ¹³ُنَ وَا®ِQْ ُ̄ ªْوَا

 ۜµَُª¹~َُوَر َ ٰÃّ¹�ُنَ اÁ�۪Àَُ¹ةَ و¦ٰ َ{ّª¹ُنَ اbQُْÀَ¹ةَ و«ٰ َ�ّª¹نَ ا ُ̄ Á£ُ۪Àَو yِ§َ³ْ ُ̄ ªْا ±ِ�َ

 َ� َ ٰÃّانَِّ ا ُۜ ٰÃّا ­ُ·ُ ُ̄ nَyْÁَ~َ ¥َWِٓªٰ۬اُو ٌ­Á§۪nَ {ٌÀ{ِ.  

ُ َ�»µِÁَْ وََ~ّ»َ­َ ¢Yَلَ رَُ~¹لُ  َÃّا »َ«ّ�َ ِ َÃّا:  

 َ±ّ§َ�ِ¹Áَُª َْأو yِ§َ³ْ ُ̄ ªْ³َْ·¹ُنَّ َ�ِ± اcََªَوفِ وyُ�ْ َ̄ ªْYِ\ َّنyُ®ُْOcََª ِهuِÁَِ\ »�ِ�َْ² ىwَِªّوَا

 ْ­§َُª [ُÁkِcَ�َْÀ Ëَ�َ µَُ²¹�ُuَْb َ­ُّf µُ³ْ®ِ Yً\Y£َ�ِ ­ْ§ُÁْ«َ�َ eَ�َ]َْÀ َْأن ُ َÃّا.  

GEBIEDEN VAN HET BEHOORLIJKE EN HET 
ONTMOEDIGEN VAN HET VERWERPELIJKE 
 
Eén van de belangrijkste morele principes van de Islām is 
dat je anderen aanspoort tot het goede en dat je 
verwerpelijke zaken ontraadt. Deze handeling noemen we 
in het Arabisch al-amr bi-l-maʿrūf wa-l-nahī ʿan al-
munkar. Aangezien dit principe meerdere keren in de 
Qurʾān wordt genoemd, beschouwen veel 
rechtsgeleerden uit verschillende wetscholen (madhāhib) 
het als een belangrijke collectieve verplichting (farḍ al-
kifāya). Daarom kunnen we het aansporen tot het goede 
en het ontmoedigen van het verwerpelijke zien als een 
individuele en maatschappelijke plicht. Allah zegt dat als 
volgt: ‘Jullie zijn de beste gemeenschap (umma) die uit 
de mensen is voortgebracht. Jullie gebieden het 
behoorlijke (al-maʿrūf), jullie verbieden het 
verwerpelijke (al-munkar) en jullie geloven in Allah.’1 
 
Beste broeders en zusters! 
Het aansporen tot het goede en het ontmoedigen van het 
verwerpelijke is belangrijk, omdat dat leidt tot harmonie 
in de samenleving en tot het waarborgen van de sociale 
veiligheid, de leefbaarheid en van eigendommen. Om 
deze redenen schrijft Allah een systeem voor waarmee je 
dit grondbeginsel kunt beschermen en handhaven. Allah 
legt dat als volgt uit: ‘En laat uit jullie een gemeenschap 
voortkomen die uitnodigt tot het goede (al-khayr), het 
behoorlijke (al-maʿrūf) gebiedt en het verwerpelijke 
(al-munkar) verbiedt. En zij zijn degenen die 
welslagen (mufliḥūn).’2 De Profeet (vzmh) heeft in een 
overlevering (ḥadīth) verklaard dat er een nauwe relatie 
bestaat tussen de overtuiging van het geloof (īmān) en het 

 
1 Āl ʿImrān, 3: 110. 
2 Āl ʿImrān, 3: 104. 
3 D1140 Abū Dāwūd, Ṣalāt, 239-242. 

aansporen tot het goede en het ontmoedigen van het 
verwerpelijke: ‘Wie van jullie iets verwerpelijks ziet, 
laat hem dat – als hij daartoe in staat is – met zijn hand 
veranderen. Indien hij hier niet toe in staat is, dan met 
zijn tong. Indien hij ook daar niet toe in staat is, laat 
hem [het verwerpelijke] dan dat vanuit zijn hart 
verafschuwen [niet tolereren]. En dat is de zwakste 
vorm van het geloof (īmān).’3 
 
Beste gemeenschap! 
Iemand die in Allah gelooft, zal nooit instemmen met het 
kwaad dat hij tegenkomt. Wanneer hij iets kwaads ziet, 
negeert hij dat niet en probeert hij dat naar gelang zijn 
mogelijkheden op te heffen. Wanneer je het kwaad geen 
halt toeroept, zal het als een olievlek verspreiden en 
genormaliseerd worden. Daar zullen onschuldige mensen 
het slachtoffer van worden. De Profeet heeft met een heel 
mooi voorbeeld aanschouwelijk gemaakt hoe je je tegen 
kwaad moet verzetten. Daarbij gaf hij een voorbeeld 
waarin twee groepen mensen in een schip een reis maken. 
Een deel van de reizigers vestigen zich op het hoofddek 
en een ander deel in het onderdek. De reizigers in het 
onderdek gaan naar boven om water te halen. Zij maken 
een gat maken in het onderdek, in de overtuiging dat ze 
zo de mensen in het bovendek niet lastig hoeven te vallen. 
De Profeet zei daarover: ‘Als zij [degenen van het 
bovenste dek] hen weerhouden van deze gevaarlijke 
operatie [die tot het zinken van het schip zal leiden], 
worden óók zijzelf gered. Daarbij hebben ze hen 
[degenen die beneden aan boord zijn] ook gered.’4 Als 
je kwaad wil bestrijden, dien je eerst bij je eigen ego 
(nafs) te beginnen. Het heeft geen zin om anderen terecht 
te wijzen terwijl je zelf nog kampt met allerlei 
tekortkomingen. Laten we dus eerst aan onszelf werken 
en daarna een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Laten 
we vredig met elkaar samenleven. Ik sluit mijn preek af 
met een Qurʾān-vers: ‘En de gelovige mannen en de 
gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Zij roepen op 
tot het behoorlijke (al-maʿrūf), verbieden het 
verwerpelijke (al-munkar), onderhouden het gebed 
(ṣalāt), geven de armenbelasting (zakāt) en 
gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn 
degenen aan wie Allah genade zal schenken. En Allah 
is Almachtig (ʿAzīz), Alwijs (Ḥakīm).’5 
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4 B2493 Al-Bukhārī, Sharika, 6. 
5 Al-Tawba, 9: 71. 


