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 ِ­Án۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃِّْ�ــــــــــــــــــــــِ­ ا\ 

  ِۚ ٰÃّا yِ¦ِْدُُ¦ْ­ َ�ْ± ذÊََْاو ٓÊََو ­ْ§ُُªاَْ®¹َا ­ْ§ُ·ِ«ُْb Êَ اَٰ®¹³ُا ±َÀwَ۪ªّا Y·َُÀَّا YَٓÀ

 ­ُ¶ُ ¥َWِٓªُٰ۬وY�َ ¥َِªٰذ ©ْ�َ�َْÀ ±ْ®ََونَ وyُ~ِYsَªْا.  

ُ َ�»µِÁَْ وََ~ّ»َ­َ  َÃّا »َ«ّ�َ ِ َÃّلَ رَُ~¹لُ اYَ¢:  

Yلُ  َ̄ ªْا »cِ ٍ_ ³َcْ�ًِ_ و³َcْ�َُِ_ أُّ®َ .إنَِّ ªُِ§ّ©ِ أُّ®َ  

BEGERIG ZIJN NAAR HET WERELDSE LEVEN 
 
Beste broeders en zusters, Allah vermeldt in de Qurʾān 
dat Hij alles voor de mensheid heeft geschapen. Als mens 
in het onze taak om te beseffen dat Allah de bron is van 
alle gunsten. Dat betekent dat we Hem moeten aanbidden, 
Zijn verboden moeten vermijden en Hem dankbaar 
moeten zijn. Beste moslims, we mogen best voordeel 
hebben van Allah’s gunsten, maar moeten de dood en het 
Hiernamaals niet vergeten. We moeten Allah continu in 
gedachten houden en ons niet volledig op het wereldse 
leven richten. Zolang we Allah blijven aanbidden, 
verboden zaken vermijden, rechtvaardig zijn en oog 
hebben voor ons gezin, onze buren en de armen, zal Allah 
tevreden zijn met ons. Beste mensen, het is erg bizar dat 
sommige mensen overdreven gehecht zijn aan rijkdom, 
terwijl er elders in de wereld mensen zijn die geen voedsel 
kunnen vinden. We zijn doorgeschoten in onze 
consumptiedrang en proberen ons geluk daarin te vinden. 
De Profeet (vzmh) heeft ons geleerd wat echte rijkdom is 
en heeft geadviseerd om spaarzaam te leven. Hij zei eens: 
‘Rijkdom zit niet in het hebben van veel bezit, maar in 
een verzadigd ego [dat niet om meer vraagt].’1 
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1 B6446 Al-Bukhārī, Riqāq, 15; M2420 Al-Muslim, Zakāt, 120. 


