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NAKOMING VAN VERBINTENISSEN

Eén van de belangrijkste principes binnen de Islam is dat
je loyaal bent aan de overeenkomsten die je hebt gesloten.
Het nakomen van afspraken is daarvan een logisch
gevolg. Allah zegt het volgende in de Qur’an: ‘Kom het
verbond met Allah na wanneer jullie je verbonden
hebben en breek niet jullie eden nadat jullie ze hebben
bevestigd. En inderdaad, jullie hebben Allah als
getuige genomen. Voorwaar, Allah is Alwetend over
wat jullie doen.”' Volgens een overlevering heeft een
metgezel, Abdullah ibn abi al-Hamsa’, het volgende
gezegd: ‘Voordat het profeetschap aan de Profeet
(vrede zij met hem) werd verleend, had ik iets bij hem
gekocht. En omdat hij nog iets tegoed had van mij, had
ik hem beloofd dat ik [mijn schuld] aan hem zou
geven, maar ik was dat vergeten. Toen ik het mij drie
dagen later herinnerde, ging ik weer naar die plaats
en kwam ik hem daar tegen. Hij zei: “O jongeman, je
hebt mij ontstemd, ik heb hier drie dagen op jou
gewacht!”’? Uit dit verhaal blijkt hoe belangrijk de
Profeet het vond om gemaakte afspraken na te komen.

Beste broeders en zusters!

Een andere metgezel, Anas ibn Nadr, kon niet deelnemen
aan de Slag bij Badr. Dat vond hij erg jammer en hij
drukte als volgt zijn teleurstelling uit: ‘Als Allah het voor
mij bestemd heeft om met de Boodschapper van Allah
mee te doen aan een strijd, zal Hij aanschouwen wat
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ik zal doen.”® Daarmee deed hij in naam van Allah een
belofte. In het jaar daarop deed hij met de Profeet mee aan
de Slag bij Uhud. Zo had Anas zich gehouden aan zijn
belofte. Hij deed heldhaftig mee, maar werd helaas
gemarteld. Allah prijst in de Qur’an degenen die trouw
zijn aan hun belofte.*

Beste moslims!

De Islam beschouwt het trouw zijn aan afspraken als een
vereiste van het geloof (iman). De Profeet (vzmh) zei
eens: ‘Degene die een verbond niet naleeft, kan niet
over een geloof (din) beschikken.’® Hiermee benadrukte
de Profeet hoe sterk het verband is tussen loyaliteit en de
Islam. Daarom is het belangrijk dat je geen valse
toezeggingen doet. Allah zegt namelijk het volgende: ‘O
jullie die geloven, waarom zeggen jullie datgene wat
jullie niet kunnen doen? Groot is de woede bij Allah
dat jullie zeggen wat jullie niet doen.’® In een ander vers
zegt Allah: ‘Voorwaar, degenen die hun belofte aan
Allah en hun eden tegen een geringe prijs verruilden;
dat zijn degenen die geen aandeel hebben in het
Hiernamaals. Allah zal niet tegen hen spreken, noch
acht op hen slaan op de Dag der Opstanding. Ook zal
Hij hen niet reinigen en is er een pijnlijke bestraffing
voor hen.”” Hiermee informeert Allah ons wat de
gevolgen zijn van het niet nakomen van je beloften.

Beste gemeenschap!

Vergeet niet dat het nakomen van je afspraken het
belangrijkste middel is om het vertrouwen van de mensen
te winnen. Dus als je iemand iets belooft, doe het dan ook.
Immers, Allah vraagt van ons om onze onderlinge
afspraken na te komen. Het is een religieuze en een
sociale plicht om je beloften waar te maken. Ik be€indig
mijn preek met een Qur’an-vers: ‘Wanneer jullie [over
iemand] spreken, wees dan rechtvaardig, ook als het
een verwant betreft. Vervul het verbond met Allah.
Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen
jullie je laten vermanen.’® Moge Allah ons laten behoren
tot degenen die hun beloften fatsoenlijk nakomen. Amin.
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