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 ِ­Án۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃّْ�ــــــــــــــــــــــِ­ ا\ِ 

uًا kَ�ََ}آؤُهُ۬ uًِªYrَ ­َُ³ّ·َjَا Y·َÁ�۪ وََ�ِ�َ]  ِ ّ̄ �َcَ®ُ Y³ً®ِQْ®ُ ©ْcُ£َْÀ ±ْ®ََو

ُ َ�»µِÁَْ وµُ³َ�ََªَ وَاwَ�َ µَُª َuّ�ََا ٰÃّاY ً̄ Á�۪�َ Yً\.  

ُ َ�»µِÁَْ وََ~ّ»َ­َ ¢Yَلَ رَُ~¹لُ  َÃّا »َ«ّ�َ ِ َÃّا :  

ُ َ�»µÁَِْ أَ َ®ْ± Y�َرَّ  َÃّقَّ اY�َ َّقY�َ ±ْ®ََو ،µِ\ِ ُ َÃّا َyّ�َ.  

ELK MENSENLEVEN IS ONSCHENDBAAR 
 
Beste broeders en zusters, de Islām beschouwt ieder 
mensenleven als onschendbaar, zonder onderscheid te 
maken in geloof, afkomst en geslacht. Het doden van 
iemand is niks anders dan onrecht. Het helpen van 
kwetsbare mensen en het redden van een mensenleven telt 
juist als een grote eer. Beste moslims, vanaf het moment 
dat het embryo zich in de baarmoeder ontwikkelt, is ieder 
leven onschendbaar. Eerwraak, zelfmoord en abortus zijn 
daarom niet toegestaan in de Islām. De Islām biedt geen 
ruimte voor onderdrukking en geweld. Beste 
gemeenschap, de Profeet (vzmh) ging respectvol om met 
iedereen. Maar helaas zien wij dat er vandaag de dag 
mensen zijn die, zelfs om kleine dingen, het normaal 
vinden om iemand te doden. Het zou een gelovige sieren 
om zijn eventuele boosheid te temperen en tolerant te zijn 
naar zijn omgeving. Beste mensen, laten we 
verdraagzaam zijn naar elk schepsel en laten we niemand 
schade berokkenen. Laten we nooit naar geweld grijpen 
en laten we de dialoog met elkaar aangaan, zodat we een 
goede toekomst kunnen hebben inshāʾ Allāh. 
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