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­Ánِ۪ \ِْ�ــــ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃّــــــــــــــــــِ­ ا  

 . yُ اُو¹ُª۬ا اY]َªَْÊْبِ۟ َ¦ّwَcََÀ Y َ̄ ¹نَۜ ا²َِّ ُ̄ َ«�َْÀ Êَ ±َÀwَ۪ªّ¹نَ وَا ُ̄ َ«�َْÀ ±َÀwَ۪ªّ¹ِي اcَ�َْÀ ©ْ¶َ ©ْ¢ُ 

ُ َ�»µِÁَْ وََ~ّ»َ­َ ¢Yَلَ  َÃّا »َ«ّ�َ ِ َÃّرَُ~¹لُ ا:  

Y ً̄ ³ِ�ُ�َ³َْÀ Y®َ »³ِ« وَزِد²ِْ« ِ�ْ» ْ̄ ³ِcَ« وََ�ّ»ِ ْ̄ َ«ّ�َ Y َ̄ .اªَّ»َُ·ّ­َ ا³ِ�ْ�َ²ْ« \ِ  

 
DE DEUGDEN VAN KENNIS 
 
Het opdoen van kennis (ʿilm) is erg belangrijk in de Islām. 
Allah zegt het volgende in de Qurʾān: ‘Zijn degenen die 
kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis 
hebben?’1 Beste moslims, de Profeet (vzmh) besteedde 
veel aandacht aan kennisoverdracht. Een van zijn 
ambities was het wegwerken van onwetendheid. Het 
opdoen van kennis wordt binnen de islamitische 
beschaving gerekend tot aanbidding (ʿibāda). Kennis 
betekent in de eerste plaats het kennen van de schepping, 
het doel van de schepping en de wijsheid (ḥikma) achter 
de schepping. Kennis betekent ook zelfkennis. Als je 
jezelf leert kennen, leer je ook Allah kennen. Kennis moet 
ook weerspiegeld worden in de vorm van goed karakter 
(akhlāq). En kennis is een instrument om de tevredenheid 
van Allah te verkrijgen. Beste mensen, de scholen zijn 
weer begonnen. Ik smeek Allah om het nieuwe leerjaar te 
zegenen en ik wens alle leerlingen, studenten en 
onderwijzers veel succes. Ik beëindig mijn preek met een 
mooie duʿāʾ van de Profeet (vzmh): ‘O Allah! Leer mij 
kennis waar ik voordeel van heb en vergroot mijn 
kennis.’2 Āmīn. 
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1 Al-Zumar, 39: 9. 

 

2 Al-Tirmidhī, Daʿwāt, 128. 


