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 ِÁn۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃّْ�ــــــــــــــــــــــِ ا\ِ 

 َ±Àwَ۪ªّا ±َÁ³۪®ِQْ ُ̄ ªْا yُ ِ�ّ]َُÀَاَْ¢¹َمُ و ¿َ¶ِ ¿cَ۪«ِّª يu۪·َْÀ َاٰنyْ£ُªْا اwَ¶ٰ َِّ¹ُنَ  ان« َ̄ �َْÀ

YoَِªYتِ انََّ ªَُ·ْ اyًjَْا َ¦۪[yًÁاۙ  َ�ّªا.  

ُ َ�»µِÁَْ وََ~ّ»ََ  َÃّا »َ«ّ�َ ِ َÃّلَ رَُ~¹لُ اY¢َ:  

 ٍu َ ّ̄ oَ®ُ ُيuْ¶َ ِيuْ·َªْا ±َ�َnَْٔوَا َ©ّjََو َ{ّ�َ ِ َÃّبُ اYcَ¦ِ eِÀuِoَªْا ±َ�َnَْٔإنَِّ ا.  

 
RAMAḌĀN: DE MAAND VAN DE QURʾĀN 
 
Eén van onze belangrijkste taken in de maand Ramaḍān 
is om de Qurʾān een belangrijke plek te geven in ons 
leven. Het onderwijzen én het leren lezen van de Qurʾān 
is een grote gunst (niʿma). We dienen de inhoud van de 
Qurʾān te begrijpen en te leren hoe we deze in ons leven 
moeten toepassen. De Heilige Qurʾān is een groot 
geschenk van de maand Ramaḍān. “Iqraʾ” ofwel “Lees!” 
is het állereerste gebod van Allah. Het reciteren van de 
Qurʾān betekent een genade van Allah (raḥma) voor de 
gelovigen en een genezing voor onze harten. Het is 
ondenkbaar voor een moslim om de Qurʾān te 
verwaarlozen. Een leven zonder Qurʾān betekent een 
leven in de duisternis. De hoeveelheid licht in ons leven, 
in ons graf en tijdens ons leven in het Hiernamaals 
(ākhira), is afhankelijk van onze relatie met de Qurʾān. 
Laat jouw liefde voor de Qurʾān dus niet ontbreken in je 
hart. Laten we de dagen van de prachtige maand Ramaḍān 
goed benutten met het reciteren en beluisteren van de 
Qurʾān. Beste broeders, laten we bevriend raken met de 
Qurʾān. Laten we, tot slot, smeekbedes (duʿāʾ) uitspreken 
voor elkaar en voor vrede en rust in onze gemeenschap. 
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