Samenvatting vrijdagpreek (khutba) / daeal) 4uhad yaida

Datum: 19-04-2019 (vereenvoudigde samenvatting)
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DE NACHT VAN DE VERGEVING (BARA’A)

In de aankomende nacht van vrijdag op zaterdag bereiken
we de Nacht van de Vergeving (laylat al-Bara’a). Dit is
een speciale nacht waarin we de kans krijgen om ons
innerlijk te zuiveren van spirituele vervuiling. Allah
informeert ons als volgt in de Qur'an: ‘O jullie die
geloven! Betoon jullie oprechte berouw (tawba) naar
Allah. Misschien bedekt jullie Heer (Rabb) jullie
zonden, en laat Hij jullie het Paradijs (Janna)
betreden...”! Beste broeders, er zijn twee middelen om
van je zonden af te komen: het eerste is het tonen van
berouw (tawba), waarin beseft dat je fout bent geweest en
spijt betuigt. Het tweede is dat je smeekt om vergeving
(istighfar) en erop vertrouwt dat Allah je zonden zal
wissen. Laten we de Nacht van de Vergeving (laylat al-
Bara’a) benutten door Allah te smeken om vergeving en
door te beloven om geen zonden meer te begaan. Laten
we ook om vergeving vragen voor onze medegelovigen.
Laten we rechthebbenden hun rechten geven. Laten we
onszelf kritisch ondervragen, nog voordat wijzelf de
Grote Ondervraging in het Hiernamaals ondergaan. Ik
feliciteer alle broeders en zusters met het bereiken van de
Nacht van de Vergeving (laylat al-Bard’'a) en ik smeek
Allah om ons te laten proeven van de zoetigheid van die
nacht. Amin.
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I Al-Tahrim, 66: 8.



