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 ِ­Án۪ َyّªا ±ِ ٰ̄ nْ َyّªا ِ ٰÃّْ�ــــــــــــــــــــــِ­ ا\ِ 

 ±ْ®ِ ±َÀwَِªّا »َ«�َ [َcِ¦ُ Y َ̄ YÁَمُ َ¦ ِ�ّªا ­ُ§ُÁَْ«�َ [َcِ¦ُ اَٰ®¹³ُا ±َÀ wَِªّا Y·َُÀَّا YَٓÀ

ُ£¹نَ  َcَّb ­ْ§َُ«ّ�ََª ­ْ§ُ«ِ]ْ¢َ.  

ُ َ�»µِÁَْ وََ~ّ»َ­َ  َÃّا »َ«ّ�َ ِ َÃّلَ رَُ~¹لُ اY¢َ:  

� ِ®ْ± أَ ُ£ُ³َْÀ Êَ µَُّ²َأ yَÁْ�َ ،ِهyِjَْأYWًÁْ�َ ­ِِVY ّ�َªا yِjْ.  

RAMAḌĀN: EEN MAAND VAN BEZINNING 
 
Met de Wil van Allah start aanstaande maandag de 
vastenmaand Ramaḍān. Kenmerkend aan de maand 
Ramaḍān is dat je je ziel zuivert. Het vasten is een 
leerschool waarin je leert om de verboden van Allah te 
vermijden en om geduldig te zijn. De maand Ramaḍān 
heeft een speciale betekenis voor moslims. Deze maand 
bevat de bijzondere nacht laylat al-Qadr waarin de 
openbaring van de Heilige Qurʾān is begonnen. Het 
veelvuldig reciteren uit de Qurʾān is dan ook extra 
belangrijk. In de maand Ramaḍān krijgen we inzicht in 
onze tekortkomingen. Laten we deze maand gezamenlijk 
doorbrengen door vrienden en buren uit te nodigen voor 
de ifṭār en hiermee ons broederschap versterken. Maar let 
er wel op dat je het volgende voorschrift van Allah niet 
vergeet: ‘Eet en drink, maar verspil niet.’1 Beste 
mensen, zondag 5 mei is het Bevrijdingsdag. Langs deze 
weg wil ik degenen die vochten voor de bevrijding van 
Nederland respectvol gedenken. Moge God de 
Nederlandse samenleving permanente vrede en rust 
schenken. Moge God de maand Ramaḍān zegenen. Āmīn. 
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1 Al-Aʿrāf, 7: 31. 

 


