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 ِÁnِ ِ± ارَّ ٰ̄ nْ ِ ارَّ ٰÃّْ�ــــــــــــــــــــــِ ا\ِ 

Ëًۜ وَُ¶¹َ اÀ{۪�َªُْ} ا¹�ُ�َªْرُۙ  َ̄ �َ ±ُ�َnَْا ْ§ُُÀَّ¹َُُ¦ْ ا«]ْÁَِª َ¹ةÁٰoَªْ¹ْتَ وَا َ̄ ªْا ¡ََ«rَ يwَ۪ªَّا.  

 ُ َÃّا »َ«ّ�َ ِ َÃّلَ رَُ~¹لُ اY¢َ َْ«ّ~ََو µِÁَْ«�َ:  

YWًÁْ�َ µِ\ِ ¹ا¦ُyِ�ُْÀ Êََوهُ وuُ]ُ�َْÀ َْدِ أنY]َ�ِªْا »َ«�َ ِ َÃّا َ¡ّnَ َِّنS�َ.  

 
NADENKEN OVER JE LEVENSDOEL 
 
Het grootste recht van Allah is dat wij Zijn bestaan en Zijn 
éénheid aanvaarden, dat we alleen Hem aanbidden en ons 
oprecht overgeven aan Hem.1 Het hoofddoel van onze 
schepping is immers dat we zonder enige twijfel, met 
volle overtuiging in het bestaan en in de eenheid van onze 
Heer geloven. Daar hoort ook bij dat wij Zijn geboden en 
verboden gehoorzamen. De gunsten (niʿma) van Allah 
zijn ontelbaar. Geloofsovertuiging (īmān) kunnen we niet 
los zien van daden. Eénmaal overtuigd van het bestaan 
van Allah dienen we Hem te aanbidden en het goede te 
doen voor de mensheid, vooral richting de zwakkeren. 
Daar hoort ook bij het opkomen voor rechtvaardigheid, 
het verdedigen van het waarachtige, het tegengaan van 
onderdrukking en het inzetten van kennisoverdracht tegen 
onwetendheid. Als je het nieuws volgt zie je dat de 
mensheid in chaos verkeert. Met de zojuist genoemde 
voorbeelden moeten we tegenwicht bieden. Zowel de 
Qurʾān als de Profeet roepen op om kwaad met 
schoonheid te bestrijden. Allah heeft de dood en het leven 
geschapen zodat Hij kan zien wie van ons de beste daden 
verricht.2 Laten we werk maken van het volgende Qurʾān-
vers: ‘Mijn gebed, mijn aanbiddingen, mijn leven en 
mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer van alle 
werelden.’3 Beste broeders, laten we nadenken over ons 
levensdoel en laten we ons inspannen om met een zuiver 
hart Allah te ontmoeten. 
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1 Oftewel het aanvaarden van het geloof in één God (tawḥīd) en het 
verwerpen van afgoderij (shirk).  

 

2 Al-Mulk, 67: 2. 
3 Al-Anʿām, 6: 162. 


