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MOSKEEEN ALS SPIRITUELE CENTRA

Allah vermeldt het volgende in de Qur’an: ‘Alleen hij die
gelooft in Allah en de Laatste Dag, het gebed (salar)
verricht en armenbelasting (zakaf) geeft en niemand
vreest behalve Allah kan de moskeeén van Allah
bouwen. Mogelijk zijn zij degenen die tot de
rechtgeleidenen behoren.’! In een overlevering (hadith)
informeert de Profeet (vzmh) ons als volgt: ‘Wat bij
Allah het meest geliefd is in een stad, zijn de
moskeeén.’> Moskeeén (masajid) vormen het hart van de
islamitische beschaving. Nadat de Profeet van Mekka
naar Medina was geémigreerd (aangeduid met de term
hijra), bestond zijn eerste taak uit het bouwen van een
gebedshuis in de stadskern van Medina. Voor ons als
gelovigen is de moskee de bron van energie. Immers, in
de moskee kunnen we proeven van de zoetigheid van
aanbidding van Allah ( ibdda). Een moskee is tevens een
rustplek. Vanwege de spirituele atmosfeer kom je in een
moskee weer tot geestelijke opleving. Een moskee is ook
de ideale plek waarin je leert over God, het geloof, de
Qur’an, de Profeet en broederschap. Moskeeén zijn
ruimten waarin we onze harten kunnen verenigen. In een
moskee staan we schouder aan schouder en verrichten we
gezamenlijk de gebedshandelingen om het gevoel van
eenheid uit te drukken. Laten we onze moskeeé€n opnieuw
tot het middelpunt van kennis en wijsheid maken door er
bibliotheken te huisvesten en studiegroepen te starten.
Laten we de moskee een vaste plek geven in ons leven.
Moge Allah ons stevig doen binden aan de moskee. Amin.
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