Vrijdagpreek (khutba) / 422l i jaida

Datum: 21-09-2018 (vereenvoudigde samenvatting)
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HET GROETEN VAN ELKAAR

Allah vermeldt het volgende in de Qur’an: ‘En wanneer
jullie met een groet worden begroet, groet dan op een
nog mooiere manier terug of beantwoord de groet op
dezelfde manier. Allah houdt rekening met alles.’! In
een overlevering (fhadith) heeft de Profeet het volgende
gezegd: ‘Zolang jullie niet geloven, zullen jullie het
Paradijs niet binnentreden. En zolang jullie elkaar
niet liefhebben, is jullie geloofsovertuiging (7inan) niet
vervolmaakt! Zal ik jullie een gewoonte leren die een
instrument is om van elkaar te houden? Verspreid
onderling de vredesgroet!’> Het uitbrengen van de
vredesgroet is een belangrijke daad voor een gelovige
(mu’min). We dienen alle gelovigen (mu ‘minin) die we
tegenkomen — ook als we ze niet kennen — te begroeten
met ‘Assalamu ‘alaykum,” oftewel: ‘Moge de vrede
van Allah met jou zijn.” Daarmee spreken we ook een
smeekbede (du‘a’) uit voor de ander. En je bevestigt
hiermee de vriendschap met iemand en garandeer je hem
dat hij veilig is bij jou. Het groeten met de vredesgroet
bevestigt ook de onderlinge broederschap. Onze Profeet
groette mensen gedurende zijn hele leven met de
vredesgroet. Hij heeft gezegd dat degene die als eerste de
vredesgroet uitbrengt, bij Allah het meest aanvaard
wordt.> We moeten niet vergeten dat het uitbrengen van
de vredesgroet een belangrijke sunna was van de Profeet.
Moge Allah onze geloofsovertuiging (iman) doen
verrijken met de uitgebrachte vredesgroeten. Moge Allah
Zijn vrede, Zijn barmhartigheid (rahma) en Zijn
zegeningen met jullie zijn.
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